PROFANE OFFERANDE

De vracht van een gebrandmerkte LANCKMANS-KOFFER
eist van de dienaar kracht voor een offer.

Het inhoudelijk, nostalgisch verhaal toch wat sacraal
roept iets op als een spontane, profane offerande.
“Antiek” verdroomt in eindeloos geduld.

Misschien had de koffer terug een vriend verwacht.

Die stamboomkoffer wordt zelden geopend.

Eens zijn ontsloten kluisters en sluiers dan onthuld
ontwaken en praten verleden en heden mekaar lovend.
Een kist op een zolder is niet gestraft

met een eeuwige opsluiting in een traditioneel graf.
Persoonlijke kleren, haast verzinnebeeld gewaad,

liggen in die ruime kist als een dode waardig opgebaard.
Maar o zo levendig dierbaar die stoffelijke “resten”:
culotten, stukken allerhande, ongewone vesten,
vroegere militaire uniformen, platgestreken vormen
vrij van motten, pieren, aard- en regenwormen.

Ik mag straks feestelijk in retrostijl paraderen

bij Cantabile voor “de jaren stillekes” in oude kleren.
Ach mens, mijn optreden zal geen kolder acteren.

D’herinnering aan de gendarm wil ongeschonden wezen.
Mijn vader zaliger is reeds jaren verrezen.

Mijn vredige handen zonder menotten in gebed,

een Weesgegroet aan dit verleden, een Onze Vader
ordenen dit rommelig verlet tot eerbetoon.
Nagedachtenis voor die man verdiept en brengt ons nader.
De goedmoedige gendarm droeg geen ijdel kroon.

Op parade groette zijn gestrekte hand aan de kepi;

op dienstronde ging hij om met eender wie.

Aan de rijkswachter en —bode, breng ik een stille ode,
geen elegie. De bombastische Brabangonne

voor vergoddelijkte vorsten onder een mom stoorde hem.
Een symbolische fakkel brandt op de blinkende helm.
Vaders rechtschapenheid was geen kwakkel;

vastberaden sprak hij ook in Brussel zijn taal met klem.
Als ik morgen zijn kleren in de koffer weer te rusten leg
bid ik nog tot volgende keer een bezielend requiem.
Gegroet weer vader, mijn levenslange makker.

Uw zoon Ghislain

Baardegem, Cantabile-koorfeest op 21 november 2009



